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Brief van C van Dalen Vuchterweg 45 Den Bosch   

Verloofde van Marinus Verschuur 

 

’s Bosch 26 februari 42 

Waarde vriend Verhoeff, 

Met vreugde en dankbaarheid van beide, Moeder en verloofde, hebben wij u brief 

ontvangen. Opbeuring is ’t in ieder geval, wanneer je zoo’n brief krijgt van een 

vriend van je verloofde, want uit alles hebben wij begrijpen dat u intiem met hem 

bevriend bent geweest. 

Het is een troost voor ons dat hij goed gezond is, en ook dagelijks bidden wij God dat 

Hij Marinus toch mag sparen voor ziekte en andere ongevallen. 

God beproeft de Zijnen en zoo is ’t ook met ons, wij worden wel zwaar beproeft maar 

heel den dag denk ik maar: Heer niet mijn wil, maar Uw wil geschieden. Wanneer 

God Marinus dezelfde kracht geeft, die Hij mij schenkt, zal ook voor m’n verloofde 

z’n straf licht zijn. 

Ik ben deze middag met u brief naar de firma geweest en daar hebben ze genoteerd 

de punten die ze nodig hadden want ook deze week zijn onze rekesten beantwoord 

en afgewezen maar we houden moed en beginnen weer opnieuw. 

Wanneer wij Marinus schrijven, zullen wij hem vast van u de groette. Hij zal ’t zeer 

op prijs stellen dat u ons zoo gauw hebt geschreven en wij kunnen u dan ook niet 

dankbaar genoeg zijn. 

Want och je last is wel licht maar dagen heb je er tussendoor dat, als je geen 

Godsvertrouwen had de moed zoudt laten zinken. Want veel heb ik de laatste tijd 

mee gemaakt. 

Op 10 jarige leeftijd m’n Moeder verloren en ruim 3 maanden geleden Vader 

overleden en daarop Marinus weg. Dus u begrijpt dat ’t leven soms dor schijnt, want 

Marinus was als ’t ware een Moeder voor me. Hij vond ’t zo erg toen Vader stierf, 

maar ik zei och ruim 8 jaar ben je een Moeder voor me geweest, dus nu ben je 

Moeder, Vader, en straks man voor me. 

Dus u begrijpt dat onze scheidingbitter valt, maar niettegenstaande dat, willen en 

moeten wij als echte Hollandsche mannen en vrouwen dat dragen, en dan kan ’t niet 

uit blijven of God zal wel over ons waken want Zijn oog ziet alles. 



Ik kan me de vreugde indenken die op ’t oogenblik bij u en u familie en verloofde 

heerst en deel die van uit Den Bosch met u mee. 

Nou beste vriend ik eindig en wanneer wij iets weten zullen wij ;t u schrijven, en 

wanneer u soms in ’t zuiden komt wilt u ons wel met een bezoek vereeren. 

Heel veel groette van Marinus z’n moeder, Zusjes en Broer en 

Mij de verloofde van Marinus 

C.v.Dalen 

Vuchterweg 45 

‘S Bosch 


